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In deze nieuwsbrief:     Belangrijke data: 

 

• Personeel 

• Van de ouderraad 

• Leerlingenraad 

• Gehoord in de klas 

• Gezonde traktatie  

   

30 juni – 4 juli 

Rapportgesprekken 

3 juli 

Wenmiddag nieuwe groep 

en afscheidsavond groep 8 

11 juli 

Leerlingen vanaf 12 uur vrij; 

vanaf 12:15 picknick in het 

Erasmuspark 

12 juli-24 augustus 

Zomervakantie 

25 augustus 

Start nieuw schooljaar: 

deuren om 8:20 open  
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Het schooljaar loopt naar het einde. De leerlingen hebben veel geleerd en gaan 

allemaal over naar hun nieuwe groep. Komende vrijdag krijgt uw kind een brief mee 

met de namen van de medeleerlingen en de leerkracht(en) voor het volgend 

schooljaar. Vanaf volgende week maandag zijn de rapportgesprekken gepland. En op 

3 juli is er wenmiddag. De leerlingen gaan dan kennismaken met hun nieuwe 

leerkracht(en) en hun medeleerlingen voor het komende schooljaar. Intussen 

bereiden we als team een interne verhuizing voor. Het komend schooljaar komen de 

vijf groepen 3 t/m 5 (respectievelijk twee keer groep 3 en drie keer groep 4/5) op de 

tweede verdieping te zitten en de drie groepen 6 t/tm 8 (respectievelijk twee keer 

groep 6/7 en één groep 8) op de eerste verdieping. 
  



   
 

   
 

Personeel 

Ashvin gaat komend schooljaar een dag minder werken. Daarom hebben we voor de 

maandag een conciërge aangenomen. Hij komt de komende drie weken op vrijdag 

en stelt zich voor:  

  

Beste ouders, 

 

Sommige mensen hebben mij al zien lopen, maar ik wil 

me graag even voorstellen. Mijn naam is Sjoerd Koster 

en ik kom als conciërge het team versterken. Ik ben 37 

jaar jong en kom uit Haarlem. Ik ben graag buiten, houd 

niet van stil zitten en vind het leuk om mensen te 

helpen. Verder doe ik aan waterpolo, maar een avondje 

Netflixen vind ik ook heerlijk. De afgelopen jaren heb ik, 

samen met mijn vrouw, voor onze 6 lieve 

(pleeg)kinderen gezorgd. Inmiddels zitten alle kinderen 

op school en is er thuis ruimte gekomen om mijn passie 

achterna te gaan: werken als conciërge. In het nieuwe 

schooljaar ben ik elke maandag op school te vinden. 

Dus mocht er iets zijn of heb je ergens hulp bij nodig, 

spreek me gerust even aan. 

 

Groetjes, 

 

Sjoerd 

 

Van de ouderraad 

Rosa Festival 

Alweer drie weken geleden vierden we het Rosafestival. Wij vonden het weer een 

leuk festival en hopen dat alle ouders en kinderen het ook leuk gevonden hebben. 

Dat was het natuurlijk vooral dankzij de inzet van alle ouders die hielpen bij de 

verschillende activiteiten. Vooral de ouders bij de heel drukbezochte kramen die daar 

non-stop kinderen versierden. Nogmaals veel dank daarvoor. Ook dank aan alle 

ouders die eten meegebracht hadden en alle kinderen die op het open podium een 

show gaven. Als herinnering aan het feest van dit jaar, is achter een van de ramen bij 

de ingang is het resultaat van een van de knutselactiviteiten te zien.  

 



   
 

   
 

  

 

T-shirts Avond4daagse 

Nog iets langer geleden was de Avond4daagse. Daarvoor kregen de kinderen die 

meededen een T-shirt te leen. Wij hebben ze nog niet allemaal terug. Dus als je thuis 

nog een groen Rosa Boekdrukker-shirt hebt liggen, deze graag inleveren op school. 

 

 
  



   
 

   
 

Picknick laatste schooldag 

Net als de voorgaande jaren is er ook dit jaar op de laatste schooldag een picknick in 

het Erasmuspark. Direct na school, om ongeveer 12:15, zien we elkaar in het park. De 

zingende ijscoman komt ook weer langs. 

 

Afscheid 

Tenslotte nemen we dit jaar afscheid van ons langst zittende OR-lid Ailed. Dank voor 

alle jaren inzet! 

Dat maakt ook dat de Ouderraad wel weer nieuwe leden kan gebruiken. Als je dus 

mee wil helpen met het organiseren van allerlei activiteiten voor de kinderen op 

school, meld je dan aan via or.rosaboekdrukker@gmail.com of bij een van de leden 

van de Ouderrraad. 

 

Leerlingenraad 

Vandaag had de leerlingenraad een excursie naar het stadhuis. De leerlingen zitten 

op de foto op de plek van het college van burgemeester en wethouders in de 

raadzaal. Ze hebben mogen vergaderen als echte bestuurders en ze hebben een lesje 

democratie gehad. Ze mochten tot slot in de commmissievergadering kijken en aan 

het eind ontmoetten ze onze wethouder van onderwijs Marjolein Moorman. Het was 

een leerzame middag! 
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Gehoord in de klas 

Wekelijks horen we bijzondere (grappige en ontroerende) verhalen en anekdotes van 

onze leerlingen: 

• Groep 1/2: We bekijken een foto van de binnenkant van een vliegtuig en zien 

héél veel knopjes. Juf: ‘Hoe heet dat, waar de piloten zitten?’ Er wordt hard 

nagedacht. Dan springt een leerling op en roept uit: ‘Ik weet het! De knoppit!’ 

• Directeur gaat in groep ½ inchecken om op reis te gaan. Leerling bij de balie 

geeft na het inchecken de ticket en zegt: ‘Gaat u maar naar de wachtruimte, mijn 

collega helpt u zo verder.’ Directeur zegt dat hij vliegangst heeft waarop leerling 

zegt: ‘Oh dat geeft niet, we hebben wel wat chocolade voor u.’ 

Gezonde traktatie 

We zijn een gezonde school en daar horen ook gezonde traktaties bij. Ter inspiratie 

delen we in deze nieuwsbrief leuke ideeën van traktaties die we zien langskomen hier 

op school. 

 

   


